
Koblenz - Duitsland 
22 november 2014 - door Luuk 

 
Zo laat in het jaar een buitenlandrit 
rijden, is niet elk jaar mogelijk. Dit 
jaar wel, want er werd van 19 t/m 21 
november mooi weer beloofd. 
Zonde om dan niet te rijden, dus 
daarom organiseerde ik een Meet & 
Greet buitenland. Het werd ook weer 
eens tijd voor een ander gebied, dus 
werd Koblenz als uitvalsbasis geno-
men. De aanmeldingen voor de rit 
waren zeer beperkt, zodat ik deze 
reis uiteindelijk samen met Ted heb 
gemaakt. 
 
Op woensdag zijn we direct naar 
Aken gereden, om vandaar uit via 
binnenwegen naar Koblenz te rijden. 
Een prachtige rit door de Eifel en 
het Moezelgebied. Helaas waren 
de wegen nog wat nat, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 
 
Op donderdag hebben we een rondrit ten zuidoosten van Koblenz gemaakt, door het Rhein-
Taunus gebied. Het eerste deel van de route leidde langs de rivier de Lahn tot vlak vóór Limburg 
an der Lahn. Daar werd rechtsaf geslagen het binnenland in. Via een aantal mooie stuurwegge-
tjes, met prima asfalt, werd de Rijn bereikt bij Hattenheim. Verder westwaarts langs de Rijn, om 
dan bij Rüdesheim Am Rhein de 
pont te nemen naar de westelijke 
Rijn oever. 
Dan verder in Noordwaartse richting, 
langs de Lorelei, terug naar Koblenz. 
De wegen waren vandaag gelukkig 
geheel droog, zodat lekker doorge-
reden kon worden. 
 
 
Op vrijdag zijn we dan weer toeris-
tisch naar Aken gereden, met aan-
sluitend de snelweg naar huis.  
 
Het was een leuk uitstapje en het 
weer was prima. Een beetje fris, dat 
wel. 
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Onderweg in de Eifel 

de Rijn, bij de Lorelei 
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